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De wandeling is zo'n 10 kilo-
meter lang en duurt tweeén-
eenhalf uur. Wie de saaie
Hamseweg wil vermijden, kan
vanuit Oud Drimmelen terug-
lopen naar de Koekoekweg
en daar de doorsteek naar
de Ruilverkavelingsweg
maken. De wandeling is dan
ongeveer 7 Kilometer lang.

Wie houdt van lieflijke dorpjes
moet een keer naar Drimmelen en
Oud Drimmelen. En de polders
ertussen zijn al net zo mooi.

Paula Pols

Oud Drimmelen

et is eigenlijk geen wan-
delweer als we besluiten
de polders bij Drimme-
len met een bezoekje te vereren.
Het stormt flink en mijn wandel-
genoot laat fijntjes weten dat ie
‘uit zijn onderbroek waait’. Maar
een echte wandelaar laat zich
daardoor niet tegenhouden.
We hebben de auto in Drimme-
len bij het frietkot op de hoek
Biesboschweg/Dorpsstraat ge-
parkeerd. De jassen stevig
dicht, de kragen om-
hoog, handen in de
zakken. We kun-
nen op pad!
We wande-
len naar de
fraaie Heren-
grachtin het
even fraaie
dorpje. Prach-
tige oude hui-
Zen staan er aan
weerszijden van
het smalle water. Je
waant je terug in de tijd
van Ot en Sien.

We lopen

rechts van het
water, onze

neus achterna.
Na een paar hon-
derd meter gaat het

smalle water over in de

Breede Vaart, waar zwanen,
eenden en waterkippetjes in har-
monie door elkaar dobberen. We
lopen het laatste huis van Drim-
melen voorbij. Op de achtergrond
doemt de koeltoren van de Amer-
centrale in Geertruidenberg op.
Over horizonvervuiling gespro-
ken.

Ter verhoging van de feest-
vreugde gaat het regenen. ,,Het is
maar water”, denken we en lopen
dapper door over het smalle as-
faltpad, dat van Drimmelen naar

We genietenvan
de bermbloemen
die zijningezaaid
door de lokale
natuurvereniging

Oud Drimmelen loopt, want dat
is ons doel. Tussen het pad en de
vaart staan mooie, oude knotwil-
gen te wachten om van hun tak-
kenvracht verlost te worden.

Drie mannen met werphengels
staan aan de waterkant te wach-
ten op vissen die willen bijten. Ze
zeggen vriendelijk goedendag.
Typisch, in stad of dorp lopen
mensen elkaar glad voorbij, maar
de natuur schept blijkbaar een
band. Daar groeten mensen el-
kaar nog.

Inmiddels heeft de regen

plaatsgemaakt
voor een fraaie
regenboog.
Speciaal voor
dappere wande-
laars, overtuigen wij
elkaar. Verderop aan de
andere kant van het pad,
heeft de Agrarische Natuurver-
eniging Drimmelen bermbloe-
men ingezaaid. Het is al laat in
het jaar, maar de bloemenpracht
is nog steeds overweldigend.

We genieten van de bloemen
tot we Oud Drimmelen bereiken.
Eén straat, tien huizen, dan heb je
het wel gehad. Opvallend: Oud
Drimmelen telt een uitvaarton-
derneming en een camping (mét
Pipowagens staat er bij de in-
gang)!

We vervolgen onze weg tot aan
de Hamseweg, waar we rechtsaf
slaan. Het landschap is er saai: ak-
kers, polders, weides. Dat geldt
ook nog voor de Ruilverkave-
lingsweg, die we nemen om weer
retour Drimmelen te gaan. We
schrikken van een enorme bui-
zerd, die plotseling uit de berm
opvliegt en traag klapwiekend
het luchtruim kiest.

Pas een paar kilometer voor
Drimmelen wordt het landschap
afwisselender. Een coulissen-
landschap met veel bomen,
vooral wilgen. Bij een grote bocht
in de weg kun je de dijk op om
daar te wandelen en te genieten
van het uitzicht op de Amer. We
besluiten dat, gezien de storm,
niet te doen en lopen veilig in de
luwte van de dijk naar Drimme-
len terug.

Inmiddels laat het zonnetje
zich zien en stroomt Drimmelen
langzaam vol met bezoekers. Tijd
om te vertrekken, vinden wij.




